
Lied  

 
 
Mededelingen 

 

Zegen en zending 

Zondag 17 september: 

Startviering en start van de vormselcatechese 
 

Woensdag 19 september: 14u30:  

ziekenzalving en ontspanningsnamiddag,  

georganiseerd door de mensen  

van Welzijnszorg Tereken. 

Wie graag aansluit: geef een seintje  

via het secretariaat: 03 776 11 07. 

We starten terug met onze zin-g-zondagen: 
 

• kom tegen 9u45 naar de kerk 

• we leren enkele nieuwe liederen 

• we krijgen er extra duiding bij 

• we zingen dit lied in de viering  

van die dag en de komende dagen. 
 

Vind je van jezelf dat je niet kan zingen? 

Geen nood: kom gewoon af,  

het samen zingen doet wonderen! 

Telkens de derde zondag van de maand. 

Data: 17/9, 15/10, 19/11, 17/12 

 

Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Wees ons nabij God. 

Wanneer het ons niet meer kan schelen, 

wanneer het genoeg is geweest, 

wanneer alles lijkt tegen te gaan, 

wanneer we ons terugplooien op onszelf, 

wanneer we beschaamd zijn over onszelf. 

 
 
23e  zondag a- jaar  

10 september 2023 

Woord-en communiedienst 

Met durf,  

mildheid  

en geduld  

 
 
 
AFBEELDI%NG 



Wees ons nabij God, 

Wanneer we bergen willen verzetten, 

wanneer we goed willen zijn voor iedereen, 

wanneer we vrede willen brengen  

onder de mensen, 

wanneer we vergeving willen vragen  

en schenken. 

 

Wees ons nabij God 

Wanneer we durf, geduld en mildheid  

nodig hebben 

om eerlijk met onszelf en de anderen om te gaan. 

 

We zingen hiervoor samen: 

Eer aan God  
Laten wij de Heer loven en prijzen 

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft 

naar zijn beeld en gelijkenis. 

Danken wij Hem 

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 

Heer, hiervoor willen wij U danken, 

loven en prijzen. 

 

 

Onze Vader 
 

Vredewens 

Heer Jezus, 

leer ons uw droom waar te maken,  

uw droom van gerechtigheid en vrede, 

zodat wij uw vrede zichtbaar maken 

in onze onderlinge verbondenheid  

en betrokkenheid op elkaar. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebed   

Heer, onze God, 

Gij zijt een en al liefde en barmhartigheid. 

Wij danken U voor Jezus 

die ons leerde hoe dit onder mensen  

te realiseren is. 

Leer ons ook omgaan met elkaar  

als broers en zussen, 

als kinderen van U, Vader,  

God voor ons in eeuwigheid. Amen. 

Lichtpuntje van de Week 
 
Wereldbiddag voor de schepping. 
De Wereldbiddag voor de Schepping werd  

voor het eerst gehouden in 1989.  

Dit was een initiatief van patriarch Demetrios I. 

Bartholomeos I, zijn opvolger, organiseerde 

enkele milieuconferenties en werd daarom de 

‘groene patriarch’ genoemd.  

 

Op 18 juni 2015 verscheen encycliek  

‘Laudato Si’ van paus Franciscus over de zorg 

voor de schepping als het 'huis', dat mensen 

samen bewonen. Paus Franciscus sloot zich in 

2015 aan bij het initiatief van de Orthodoxe 

Kerk, en riep 1 september ook voor de  

Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse 

"Werelddag van gebed voor de zorg voor de 

Schepping", een dag om na te denken over het 

geschenk van de schepping en het leven in al 

zijn vormen. Tegelijk een nadenken over de 

verantwoordelijkheid van de mens voor het 

milieu. Zo wil hij aansporen tot zorg voor de 

leefomgeving.  



Offerande 
Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap  

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje 

leggen waarmee de   

misdienaars rond komen, 

of het kan via bankapp (niet via payconiq) 

 

Bidden bij brood van leven     
God, onze Heer en onze Vader, 

wij komen U danken, U loven en U prijzen  

zoveel als wij kunnen. 
 

Voor het goede van de aarde danken wij U, 

uw mildheid tastbaar om ons heen: 

voor al wat ons gegeven is 

om van te genieten, om van te leven. 

Voor het graan op onze velden 

dat geoogst werd in toewijding en zorg. 

om brood te worden, kracht voor onderweg. 
 

Voor het brood hier op tafel danken wij U, 

uw liefde tastbaar in ons midden, 

het werk van onze handen, gezegend, 

uw droom van toekomst elke dag. 
 

Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 

uw taal van liefde om ons heen; 

voor alle waarheid ons gezegd, 

voor het vertrouwen, het protest, 

het hart onder de riem. 

Voor het hoogste woord danken wij U 

van heilige schriften en profeten, 

sprekend tot op vandaag, 

opdat wij doen en horen uw liefste wil: 

recht en vrede metterdaad. 
 

Gij hebt ons uw trouw toegezegd, 

Gij hebt ons uw Zoon gegeven, 

weg ten leven ons gewezen, 

uw eigen woord hier in ons midden. 
 

Voor de mensen om ons heen danken wij U, 

broers en zussen die ons gaande houden. 

Voor klein en groot zoals zij zijn: 

zoveel engelen van vriendschap,  

wijsheid en geduld. 

Voor Jezus van Nazareth danken wij U,  

mens naar uw hart, 

de Levende, uw liefde sterker dan de dood. 
 

Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 

als  brood hier in ons midden. 

Wij danken U voor Hem, God, 

doe ons gaan op Zijn weg. 

 
 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de werkelijke waarden van het leven 

heeft kenbaar gemaakt en ons 

de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. 

Heer, hiervoor willen wij U danken, 

loven en prijzen. 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen 

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten 

voor het geluk en het welzijn van 

medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap, 

voor een wereld van vrede, 

zonder haat of tweedracht. 

Heer, hiervoor willen wij U danken, 

loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen: 

voor het geluk dat we mogen vinden 

in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, 

een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, 

voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, 

en het warme gevoel bij intens geluk. 

Heer, hiervoor willen wij U danken  

loven en prijzen. 

 

Gebed   

Heer, 

de liefde voor de ander is het hart  

van uw geboden. 

Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd. 

Wij bidden U: 

leg ons in alle omstandigheden 

woorden van waarheid en bemoediging  

in de mond. 

Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud 

of blind zijn voor onrecht, 

maar meebouwen aan de gemeenschap 

waarin uw naam wordt geheiligd. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
De profeet Ezechiël, een woordvoerder van God,  

zegt dat men mensen moet waarschuwen  

als ze de verkeerde kant opgaan.  

Jezus roept op om iemand onder vier ogen  

aan te spreken als die fout heeft gehandeld. 

 

Eerste lezing Ezchiël 33, 7-9  
 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Matteüs 18, 15-20  



Acclamatie 

 

Homilie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 

God, Gij die ons oproept  

tot liefdevolle gemeenschap, 

tot U bidden wij: 

 

Voor mensen die het goede nastreven                 

in deze wereld, 

die zich inzetten voor vrede, recht                        

en ware gemeenschap. 

Dat zij daarin niet worden tegengewerkt. 

Dat zij zich gesteund weten door hun naasten. 

Laten wij bidden… 

Voor onszelf en anderen die bewust,  

maar vaak ook ongemerkt, 

het kwade toelaten in hun leven. 

Dat we mensen ontmoeten die ons 

liefdevol terechtwijzen 

en de juiste weg tonen. 

Laten wij bidden…  
Luister Heer,…       

Voor ouders en opvoeders. 

Dat zij de kinderen die hun zijn toevertrouwd 

door woord en daad 

eerbied leren voor al wat leeft. 

Laten wij bidden… 

Luister Heer,… 
 

Voor de schepping die je ons hebt toevertrouwd.  

Dat we leren er respectvol mee om te gaan.  

We bidden voor hen voor wie in deze viering  

ons gebed wordt gevraagd  

en voor diegene van wie we afscheid  

moesten nemen (…). 

Luister Heer,… 
 

Goede God, 

vertrouwend op uw voortdurende zorg 

leggen wij onze gebeden voor U neer. 

Doe ons steeds gericht blijven op het goede 

en laat liefde de drijfveer zijn 

in heel ons doen en spreken, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de God van het Verbond, 

wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou’. 

Ik geloof in de God van Jezus, 

als een Vader met ons op weg, 

naast ons in goede momenten, 

ons dragend als het moeilijk wordt. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die van zichzelf kon zeggen: ‘Ik ben de Weg’. 

Hij is onze Reisgezel,  

een Vriend onderweg, 

de betrouwbare Gids die zijn leven geeft 

opdat niemand onderweg zou bezwijken. 

 

Ik geloof in de Geest, 

de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg. 

Hij houdt Gods licht in ons brandend. 

Ik geloof in de gemeenschap  

van mensen samen op weg, 

die blijft geloven in breken en delen. 

Ik geloof dat wij samen op weg zijn 

naar leven ten volle  

in eeuwigheid. Amen.  


